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Bekers 4 Weelde 
door Dick Schoof 

 
Ik bezin mij hoe ik goed uit de nesten kan komen 

Maan in Kreeft: behoefte aan de koesterende moeder 
 

Traditioneel staat de kaart voor bescherming, stabiele verhoudingen, te-
vredenheid, zekerheid, welstand, emotionele rijkdom en gevoelens van 
liefde. Bij de omslag kan het gaan om nieuwe zaken en relaties. 

Negatief betreft het kwesties als verstarring, zelfgenoegzaamheid, beknotting van de 
ander door te veel aandacht, ingebeelde zorgen of kansen laten lopen. 
 

De vrouw weet zich in goeden doen, maar voelt dat ze het anders moet doen dan tot 
nu toe. 
De drie bekers die voor haar staan voldoen niet meer, de beker achter haar staat 
voor het verlangen naar het affectieve fundament. Maar waar kan ik dat vinden in de 
werkelijkheid van het kille bestaan? 
Het is weliswaar een kaart van weelderige gevoelens en blijheid, maar het kan verke-
ren, want de kringloop is verbroken. Maan als Heerser in Kreeft staat voor koeste-
rend moederschap, maar de Maan wijst tevens op wisselingen van het tij. Te grote 
koestering leidt tot verkilling en uiteindelijk tot verstikking. Kinderen moeten hun ei-
gen weg kunnen lopen en losgelaten worden in een daad van zuivere liefde. 
Geniet zolang mogelijk van je huidige weelde, maar besef dat er verandering te 
wachten staat. Het enige kind dat je voortdurend mag koesteren is het kind in jezelf. 
Denk daaraan bij veranderende situaties. De weelde kan tijdelijk verdwijnen, maar 
zal ook terugkomen. Niets blijft altijd hetzelfde. Ware liefde vergaat echter nooit. 
 

Geniet met volle teugen van de mooie dingen in het leven. 
Koester jezelf ook als het even tegenzit. 
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